JEZUS WAS OOK ANTI-INSTITUTIONEEL

In de actualiteit verschijnt steeds vaker de term anti-institutioneel. Het lijkt er op dat de heersende macht
critici hiermee in een kwaad daglicht wil stellen, om zo zelf aan de macht te kunnen blijven. Door toepassing
van dergelijke psychologische technieken, worden de christelijke waarden als fundament voor onze Westerse
'beschaving' volledig verlaten. Te weinig wordt beseft dat het iconische figuur van het christendom, zelf ook
anti-institutioneel was. Een actuele formulering van de reeds lang bestaande stelling 'Jezus is een anarchist'.

De term anti-institutioneel wordt vaak in een adem Hoe zouden we eigenlijk bestuurd willen worden?
genoemd met extremisme en zelfs terrorisme. Ook — Monarchie: geheersd door een vorst

wordt de term gebruikt in combinatie met het — Plutocratie: geheersd door de rijken

woord gedachtegoed. Dat laatste is feitelijk niets — Democratie: naar de wil van de meerderheid
anders dan kritiek op het politieke systeem. Hoe een — Aristocratie: naar de besluiten van wijzen
samenleving ook bestuurd wordt, kritiek op het — Kakistocratie: bestuurd door de slechtste mensen
bestuur moet altijd mogen, en is zelfs noodzakelijk. — Anarchie: geen bestuur boven het individu

Jezus is geen anarchist, geen koning, geen heerser, misschien zelfs geen Christen.

Jezus laat zich niet in hokjes plaatsen. Hij is er voor iedereen. En Hij maakt je vrij.

Met de goedheid en

wijsheid van Jezus als

referentie, evalueer nu

eens de aard en het

handelen van:

* Onze overheid en
haar dienders.

* Het hele politieke

Jezus, de bron van Verlossing

Beschouw Hem gerust als voorbeeld en inspirator.

In alle oprechtheid, zonder pretentie of imitatie.

Het maakt niet uit of je gelovig bent, al ben je atheist.

Het maakt ook niet uit of je gelooft dat Hij echt bestaan heeft,
Of dat je gelooft dat Hij 'slechts' een mythologische figuur is.

Vraag je in lastige situaties af: Wat zou Jezus doen?

Jezus heeft op Aarde geen gezag boven zich, systeem. .

Hij is enkel de Zoon van God, ook wel de Schepper, de Bron. * De samenleving en

Jezus is Liefde, Waarheid en Gelijkwaardigheid. je medemens.

Jezus is Vergiffenis, Standvastigheid en is Zondeloos. * Niet in de laatste
plaats: Jou zelf.

Wanneer wij allen Jezus hierin zouden volgen, Is dit in lijn met Jezus?

Zouden dienders hun leiders niet meer dienen maar hun medemens. In wat voor een

Zou angst en onderdrukking plaatsmaken voor liefde en voorspoed.
Zou misleiding en bedrog geen vat meer op ons hebben.
Kortom, zouden we het Kwaad verdrijven en in Vrede leven.

wereld willen wij
leven? Hoe gaan we
daar komen?

Jezus zal nooit dwingen, maar leidt enkel de weg. [=] i : -'E,!
Wanneer jij Jezus zal volgen, in zijn ootmoedige wijsheid, F o
Zal Jezus je Verlosser zijn. Je zult aldus zelf de Verlosser zijn. o,
De Verlosser van Lasten, Leed en Zonden. T =t x
Voor jezelf én je medemens de schepper van Vrijheid en Vrede. EI’
. Alle goede mensen zijn anarchist. Quotes van Jezus Christus:
Het christendom en I e G SR * Bij aangedaan onrecht geldt niet
anarchie zijn geen [Elbert Hubbard 1856-1915] oog om oog, tand om tand, maar je
keert de ander de wang toe.
tegenpolen, maar o
senp ’ Het christendom in zijn ware * Houd van je vijanden.

Geef de overheid wat de overheid
toebehoort. (belasting?; red.)

Wie de belangrijkste wil zijn, zal de
anderen moeten dienen.

Jezus is het perfecte voorbeeld van hoe je  [RAGEEERERED

zonder geweld met onderdrukking omgaat. _

versterken elkaar Juist betekenis maakt een einde aan de

in geweldloosheid. staat. [Lev Tolstoy 1828-1910]



