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Heeft jouw voetbalclub gewonnen? 
Heb je een rechtszaak gewonnen? Heb 
je een order gescoord? Heeft je 
politieke partij de verkiezingen 
gewonnen? Fantastisch, maar het zijn 
allemaal achterhoede gevechten. 
Boven alles telt moraliteit, die vindt 
plaats boven iedere strijd.

• Bij vals spel zoekt een verliezer altijd zijn gelijk 
op het strijdtoneel van een hoger niveau.

• Winnen op basis van vals spel betekent altijd 
verlies op het morele vlak, dat boven alle 
strijdtonelen staat.

• Een verliezer op het fysieke strijdtoneel kan 
een winnaar zijn op het morele vlak. Dan is hij 
een martelaar, die dat met de dood kan bekopen. 

• Moraliteit staat los van het aardse fysieke 
bestaan en is een staat van zijn, van bewustzijn.

• Een winnaar op het fysieke strijdtoneel kan ook 
winnen op het morele vlak. Maar dan alleen bij 
handelen uit noodweer. Omdat moraliteit gebruik 
van geweld uitsluit, behalve bij zelfverdediging.

• Moraliteit speelt binnen ieder strijdtoneel altijd 
een rol, zowel bij de regels, als bij de uitvoering.

• Moraliteit is het spirituele strijdtoneel tussen 
Goed en Kwaad. Het Kwaad is immoreel en speelt 
altijd vals. Vals spelen betekent verliezen. Met de
Universele Moraal win je dus altijd van het Kwaad.

Morele superioriteit?
Een verwerpelijke term, 
omdat het hoogmoed sugge-
reert. Beter te spreken over 
Universele Moraal. Hier gaat 
veel meer gelijkwaardigheid 
van uit, en komt rechtstreeks 
uit het Natuurrecht (Natural 
Law): niet doden, niet 
dwingen, niet stelen, niet 
liegen en niet bedriegen.

Wanneer je niet bewust bent van een machtsstrijd boven je, ga je er van verliezen

Dit pamflet maakt je bewust van de niveau's van strijdtonelen. Om de juiste keuzes in het 
leven te maken, waar stop je energie in. De dingen goed doen of de goede dingen doen?

CHOOSE YOUR BATTLE

In de vaart der volkeren en het vooruitgangsdenken, zijn we 
geprogrammeerd om altijd maar te willen winnen. Op welk vlak 
dan ook. En als we verliezen, willen we dat de volgende keer 
rechtzetten. Het getuigt in ieder geval van een ontwikkeld ego, 
maar is er ook nog broederschap? Besef dat er altijd machten 
op een hoger niveau werken, die jou controleren, en zo op hun 
beurt van jou winnen. Ze geven je brood en spelen, als 
afleiding. Je wordt bezig gehouden en bent je daarom niet 
bewust van een strijd die je aan het verliezen bent.

Mensen maken zich 
druk of hun voetbal-
club wel of niet wint, 
maar wat heb je 
daaraan als we straks 
allemaal in een digitale 
gevangenis zitten?
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Meer pamfletten en meer info: www.vrijheidspamfletten.nl

Politiek toneel
De volgorde van de 
strijdtonelen van de 
geloofssystemen is niet 
absoluut, maar op 
basis van de collectieve 
belevingswereld. 
Ten slotte is politiek 
ook maar een erg goed 
geloofd toneelspel.


