Doorzie de patronen in een psychologische oorlogsvoering

Onze leiders doen maar wat, het is bestuurlijke chaos en onnavolgbaar beleid. Werkelijk? Nou nee, niet
helemaal. Het lijkt zo wanneer je hun achterliggende doel en hun methodes niet kent of niet wil
erkennen. Die zijn er, en ze zijn goed te herkennen, maar het kost wel enige moeite. Als je het eenmaal

door hebt, kun je al hun acties plaatsen. Het is zowel beangstigend als bevrijdend.
[scan de QR-code voor een toelichting op onderstaande weergave; www.vrijheidspamfletten.nl]
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Ontdek de lessen van deze krijgs-
geleerde uit het China van 2500 jaar
geleden, en hoe die nu toegepast

worden.
Een van zijn vele quotes:

“De ultieme kunst van de oorlog is de vijand te
onderwerpen zonder te vechten.”

YURI BEZMENOV
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"Na de demoralisatie fase is iemand niet meer vatbaar
voor de waarheid, ook niet met overtuigend bewijs."
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Doel van de macht: LEVING

TOTALE CONTROLE

ONZICHTBAARHEID is het meest effectieve
uitgangspunt als vijand zijnde. We onderscheiden
4 gradaties:

1. Minimale informatie over een bekende vijand.
2. Niet weten wie de vijand is.

3. Niet weten dat het oorlog is.

4. De vijand aanzien voor je hoeder.

[ Hoeder: iemand die waakt over je veiligheid :@:

ONTHOUD 3 DINGEN:

* Weet en zie dat de keizer helemaal geen
kleren aan heeft.

* Durf de leeuw in de bek te kijken, zonder
angst, de leeuw is zelf bang.

* Een verenigd volk heeft veel meer macht.




